


Wilskracht Creatief Evenwichtig
Inspirerend Eigen weg gaan
Vindingrijk Eigen wijze = Ambitieus
Nonchalant  Tolerant Onafhankelijk

Flow Luisterend oor
Spontaan Humor  Tolerant

Artistiek  Rustbrengend

En van vormgeven aan je idealen,
vertrouwen op je innerlijke TomTom

en mooie reizen maken.



Beetje te veel turkoois?
Lichtvoetig, enkel levend en zwevend in dromenland? Lekker lanterfanten.

Luisteren mensen wel naar je?

Beetje te weinig turkoois?
Hoe zou het voor je zijn om te ontdekken wat bij jou past en wat goed
voelt? En daar ook echt vorm aan geven? Wat zou dat je brengen?

Houd je niet van turkoois?

Turkoois is de kleur van naar je hart luisteren en daar gehoor aan geven.
Van luisteren, spontaniteit, onafhankelijkheid, spelen en niet alles te serieus
nemen. Waar kan turkoois jou verder mee helpen?

Q




Maar waar laat ik mijn bagage?

Ze komt van ver, heel ver. Als kind was
ze voorbeeldig aan de buitenkant.
Haar moeder had het maar met haar
getroffen. Fijne cijfers, vriendinnetjes en
een plan voor de toekomst. Ze ging eerst
juf worden en dan moeder. Maar ergens
op de PABO liep het anders. Niet aan
de buitenkant... Welnee, haar moeder
was nog steeds even trots. Maar aan de
binnenkant voelde ze leegte, althans dat
woord kon ze er later aan geven.

Ze vond de liefde van haar leven, ging
samenwonen, trouwen en ze werd
zwanger. Toen er na de geboorte van de
derde weer ruimte was voor haar, voelde
alles leeg. Heel leeg. En dat had ze niet
zien aankomen. Ze had toch alles?

Daarnais nu

Ze had alles, maar het voelde niet als van
haar. Ze was het plan van haar moeder
gaan volgen, daarna het plan van de
liefde en daarna het plan van haar hoofd.
En daarna....Daarna is nu. Haar nu, haar
plan, haar routeplanner, haar road to 'l
don't know’. Wachtend op haar bagage,
in het land dat ze zomaar prikte, ziet
ze het verleden aan haar voorbij gaan.
Haar leven, de laatste gesprekken thuis
met haar meiden en met haar lief. Het
gebedje bij haar moeder aan het graf en
zelfs de aandachtig luisterende tieners
uit haar klas.

Uiteindelijk zijn alle andere passagiers
vertrokken, de koffers zijn van de band,

behalve die vrolijke turquoise rugzak.
Die rugzak waar de douanebeambte al
vragend naar staat te kijken nu hij voor
de achtste keer voorbij komt.

Je eigen weg

Turkoois... de kleur van avontuur, je
eigen weg en wijze en soms van de
weg alleen. Ze staat op en loopt met
lege handen weg. Laat alles achter. En
zo begint haar verleden, haar bagage,
zelfstandig en volledig losgelaten aan
nog een ronde. Ze laat het. Alleen haar
paspoort, portemonnee en mobiel gaat
met haar mee.

Ze stapt de draaideur van de airport
uit en wordt verwelkomd door een
vrolijke zon. Ze lacht terug. Na nog een
laatste appje naar huis: ‘Lieverds, over 6
maanden sta ik weer op Schiphol. Dank
voor de mogelijkheid voor mijn eigen
expeditie. Luv you.

Loslaten

Voor haar was het kwestie van volledig
loslaten, voor mij was het ooit stap voor
stap. En daardoor leerde ik dat elke dag
een stapje zetten transformatie en het
veranderen van je leven mogelijk maakt.
Behapbaar als de stappen die zij maakte
in turkoois, te groot zijn. Kies wat je past.
Vaak als we het te groot maken doen we
het maar niet en stagneert dat wat wil
groeien en tot bloei wil komen.



Anne-Lies Smal - @zijvanbloei

31 is ze en ze ziet overal turkoois. Je kent het wel, moet
en wil je ineens alles van die kleur. Turkoois #kleur van
luisteren naar je innerlijke TomTom.




Ik ben turkocis

En ik heb zo mijn eigen wijze. Ik doe de dingen nu eenmaal anders en
soms zelfs andersom. Maar altijd om de wereld een beetje mooier te
maken. Zo heb ik het te doen.

Ik zie de verandering eerder dan jij, ben ambitieus en neem de tijd
om op vindingrijke wijze mijn visie te vormen en te vertellen over mijn
idealen. Idealen geven me richting en alleen zijn geeft ruimte.

Het is niet dat ik niet blij met je ben. Maar, weet je, van regels krijg ik
het benauwd, ze maken me klein. Dus laat me en ik kom naar jou toel!
Om te luisteren, je tot rust te brengen en je te helpen met hart en ziel.
Daar ben ik goed in. En verder ben ik tolerant en super-inspirerend.

Ik ben niet zo goed in over mezelf praten en voor mezelf opkomen
is meestal ook een ding. En mijn eigen wijze is ook best eenzaam.
Maar laten we afspreken nooit echt ruzie te krijgen! Want als ik
boos ben verdwijnt al de charme van mijn sprankelende eigenwijze
persoonlijkheid in een dwars en weinig vergevingsgezind type. Dus
laten we plezier maken en verandering in de wereld brengen.

Ik ben turkoois, kleur van het avontuur om mijn hart achterna te gaan
voor de light-versie van jouw leven.




Aantekeningen:



“Kleur van je
eigen wijze! Die is
er niet ingestopt
om lastig te zijn,
maar juist om jou
uniek te maken”






Maak hier een collage



En nu jije..
Wat weet je nu wat je eerst nog niet wist?



En wat betekent dat voor jou?



MAGENTA




Leidinggevende Kwaliteiten Energiek
De kleine dingen des levens ~ Empatisch
Daadkrachtig Ongeduldig Onverschillig
Charmant Charismatisch
Begripvol Humaan Melancholiek
Organisatorisch sterk Motiverend
Raadgever Gul Jeugdig Georganiseerd

Klaar voor verandering Oprecht

En van meid, doe eens gek! Stap in

en we gaan borrelen in Parijs.



Beetje te veel magenta?

Ben je die enorme gever? Altijd zorgen, koesteren, omarmen, vertroetelen?

Zelfs als de ander dat misschien niet wenst? Hoe verstikkend is dat?

Beetje te weinig magenta?

Hoe zou het zijn om het leven wat losser en spontaner te leven? En eens
iets anders te gaan doen?

Houd je niet van magenta?

Je houdt er niet van en draagt de kleur ook nooit? Vind je eigenlijk dat het

leven heel serieus is en kan het zijn dat je je ergens ook tekort gedaan
voelt? Zou dat kunnen?

..




Z2i) kiest voor de allerfijnste
versie van zichzelf! En jij?

Ze stond niet vooraan bij het uitdelen van
het diploma voor de perfecte moeder. En
bij het certificaat onberispelijk gedrag
heeft ze ook haar beurt overgeslagen.
De zoetste dochter kan ze ook wel
skippen en de aller-trouwste vriendin
gaat hem ook niet worden.

Lijstjes

Ook al doet ze nog zo haar best en heeft
ze alles, maar dan ook werkelijk alles in
zich om bovenaan alle lijsten te staan,
zZij doet er niet meer aan meel! Lijsten,
certificaten, targets, die tijd is voorbij en
komt ook niet weer.

Er is nog maar één lijst die ertoe doet:
haar eigen ‘to be-lijst, haar 'to be — with
love'-lijst.

Dus staat ze keurig bij het schoolplein,
maar zonder lippenstift. Heeft ze geen
cleandesk policy op de zaak, maar fijne
klanten. Is haar moeder nog steeds niet
over dat foute vriendje heen en heeft ze
haar vriendin de waarheid verteld over
echte liefde. Omdat ‘with love' maakt dat
ze de aller-leukste versie van zichzelf
is. Ze voert de meest waanzinnige
gesprekken in haar hoofd met haar
hart, omdat haar dat het verst brengt.
Ze draagt het liefst jurken in magenta,
omdat die kleur haar helpt die beste
versie te worden.

Magenta is levensveranderaar ten top
Magenta helpt bij het veranderings-
proces waar ze op dit moment met
liefde in zit en waardoor ze keuzes
maakt waarvan ze vroeger niet durfde
te dromen. Laat staan werkelijk

gewoon te doen! Het weerspiegelt de
verantwoordelijkheid voor wie ze is en
wie ze laat zien. Haar lef, charme en
waardigheid staan vet in magenta op
haar visitekaartje. En de bloemen die
ze morgen koopt zijn mooi diep donker
roze. Omdat het helpt!




Anne-Lies Smal - @zijvanbloei

46 is ze en ze werkt eens flink aan haar frivoliteitsgraad.
Ze gooit de haren los, schopt haar schoenen uit en danst.
En dat heeft ze nog nooit gedaan. Magenta #kleur van gek,
zoet en zacht.




Ik ben magenta

En voor mij gaan alle deuren open. Met mijn warmte, charme en allure
krijg ik alle heerlijke aandacht die ik wil. Je kunt niet om mijn spontane,
attente verschijning heen en dat wil je ook niet! Ik regel namelijk vol
liefde en met verve en enthousiasme het hele leven voor je, zonder
enige moeite.

Ook verandermanagement staat op mijn cv en kun je rustig
aan mij overlaten. Door mijn organisatorische, ondersteunende,
hartverwarmende, zelfs koninklijke kwaliteiten breng ik jou, of je
bedrijf naar een volgende fase.

Zelfs bij de lijfelijke overgang ben ik fijn en sta ik naast je om je koelte
toe te wuiven. Wuiven is echt mijn ding. Want naast mijn koninklijke
capaciteiten en praktische hulp bij lichamelijke ongemak, wuif ik ook
graag gedoe weg. Ik zie gewoon liever mogelijkheden en gekkigheid
dan getut.

En wat die opengaande deuren betreft, ik doe daar graag aan mee en
7o staat mijn deur voor jou open. Om je bij te staan met raad en daad,
want ik ben een begripvolle en slimme tante.

Ik leef het leven intens, out of the box en altijd met oog voor en in
verbinding. Ik ga voor jou en waar ik van houd door het volle vuur. Mijn
intuitie, liefde voor mensen en kracht maakt me een verantwoordelijk
leider vol passie en van bijzonder formaat.

Beantwoord je mijn liefde niet of waardeer je mijn zorg niet, dan kan ik
die eerder genoemde deur ook heel goed dichtslaan en dichthouden.
Dan hoeft het van mij gewoon niet meer. En wat ook minder mooai is, is
dat ik met al dat geven soms vergeet om te ontvangen, een beetje dom.

Ik ben magenta, ik heb vrouwelijke charme uitgevonden en geniet
ervan. Bubbels!




Aantekeningen:









Maak hier een collage



En nu jije..
Wat weet je nu wat je eerst nog niet wist?



En wat betekent dat voor jou?



