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Inleiding 

 
DE WEG TERUG… Waarheen? Wat wil de titel van dit boek zeggen? 
Eigenlijk heel eenvoudig: De weg terug naar je oorsprong! Terug naar de 
Bron van de Al-Liefde. Daar ligt de oorsprong van de mens. We hebben 
de Bron, vanwaar we komen, verlaten. Daardoor zal onze spirituele groei 
langs de weg van opeenvolgende levens moeten gaan om uiteindelijk 
weer bij de Bron te geraken.  
In theologische zin betekent dit: terug naar je goddelijke oorsprong, als 
Ziel, naar God. In de Bijbel wordt de mens vele malen verteld van zijn 
afkomst, zowel in Het Oude Testament als in Het Nieuwe Testament. 
Maar niet alleen de Bijbel spreekt hierover; ook in de Koran, in het 
boeddhisme en hindoeïsme en in vele andere (apocriefe) bronnen en 
esoterische en spirituele stromingen wordt verhaald over de ZIEL die in 
de aardse mens zetelt en op doorreis is naar de plek waar ze vandaan 
komt.  
Waarom zijn zoveel mensen op zoek naar antwoorden op de vraag over 
de zin van het leven? Waaróm besta ik? Wát is het nut van mijn bestaan? 
Daarover probeert dit boek je tot nadenken te zetten. Zowel vanuit de 
wetenschap als vanuit de Bijbel en andere bronnen die daar al zolang 
antwoord op geven. Wij hebben echter moeite om deze kennis te 
verstaan en we doen er dan ook weinig of niets mee. Stel dat we dit wel 
zouden verstaan, dan zou de wereld er heel anders uit zien! Je krijgt een 
heel ander zicht op de zin van je leven, op wie je werkelijk bent, op je 
medemens en op de natuur. Maar bovenal ga je beseffen dat jouw leven 
waardevol is en je de kans krijgt om spiritueel verder te groeien! Je 
begrijpt dan dat het leven niet bestaat uit één leven maar uit vele 
levens! Dat we denken dat we maar één aards leven hebben is een groot 
misverstand en de oorzaak van ons beperkt inzicht op hetgeen we doen 
en het waarom hiervan. Ga maar na: alle discussies die gevoerd worden, 
besluiten die genomen worden en wetten die worden aangenomen zijn 
gebaseerd op het uitgangspunt dat de mens maar één leven leidt. 
Binnen kerkelijke kringen wordt dit uitgangspunt weliswaar niet 
gehanteerd, want we geloven immers dat we als ziel mogen terugkeren 
tot God. Echter in de kerk hebben we het niet over het hiernamaals; niet 
over onderwerpen als wat er is vóór en ná de fysieke dood, waar je dan 
terecht komt en dat je ook weer mag incarneren in een mens om een 
volgend aards leven te leiden ter bevordering van je eigen spirituele 
groei. Het boeddhisme en het hindoeïsme, evenals vele andere bronnen, 
verhalen hier wel over. De vroegchristelijke kerk, de gnostiek, de 
antroposofie, de theosofie en de esoterie geven ook blijk van dit 
verstaan.  
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In de huidige moderne (westerse) tijd is er gelukkig toenemende 
aandacht voor spiritualiteit en mystiek in brede zin, in het bespreekbaar 
maken van o.a. BDE-ervaringen (bijna dood ervaringen), Gods 
geestenwereld, aura’s, visioenen, doorgevingen, noem maar op.  
Alle bronnen gaan uit van ÉÉN gemeenschappelijk uitgangspunt: dat de 
ZIEL, die je feitelijk bent, onvergankelijk is en eeuwig blijft bestaan!  
 
Vanuit theologisch perspectief zullen we op zoek gaan naar Bijbelse 
inhoud die aansluit op de alledaagse praktijk van menselijke ervaringen 
op het gebied van het zieleleven. We maken ook uitstapjes naar andere 
bronnen waar over zielservaring wordt gesproken. Ook vandaag hebben 
vele mensen bijzondere ervaringen op het gebied van het zieleleven. 
Mensen hebben visioenen, zijn helderziend, weten, ervaren 
uittredingen, zien aura’s, etc. De kerk ziet deze zielservaring als een vorm 
van godslastering en onchristelijke praktijken; daar moeten we vooral 
niet over praten én niet in geloven! Echter in de Bijbel zijn tal van 
voorbeelden te vinden die op dergelijke zielservaringen wijzen. Waarom 
praten we er dan niet over? Als we dit als waarheid durven aan te 
nemen, dan breekt er een wereld voor ons open! Dan zullen we 
begrijpen wat ons doel in dit leven is.  
 
Wat is dan het doel in dit leven? Spiritueel groeien als ZIEL, als mens, 
zodat je weer terugkomt bij je oorsprong, bij jouw God, of bij je Bron van 
de Al- Liefde! 

  




