Kennismaking

“De Jager, psychiater,” sprak de man die met
uitgestoken hand op haar af kwam. De wonderlijke
chaos op zijn hoofd viel direct op. Krullen, zou een
ander gezegd kunnen hebben, maar dan nooit
onderhouden. ‘Wij zullen voor u zorgen’, sprak de
man verder zonder echt naar haar gekeken te
hebben. Ze keek nog maar eens goed naar hem.
Een groen pak met blauw overhemd. Zeker geen
vrouw in de buurt als hij ‘s morgens opstaat. En
wat is dat op zijn revers? Heeft hij een lintje
gekregen van de koningin? Hij zag haar kijken. “Dit
is een kruisboog. Onze vereniging, de PKV, heeft
me uitgeroepen tot de beste schutter. Ik haal 93,4
% mijn doel.” De laatste woorden verdwenen bijna
in het geluid van zijn voetstappen op de harde
vloer. Haar naam had ze niet kunnen zeggen.

Een nog grotere eenzaamheid overviel haar. Hier
was ze binnengebracht door de broeders van de
ambulance. Aardige mannen die deden wat ze
moesten doen. Ze had stil gelegen op de brancard.
Anders had niet gekund, want ze hadden haar
vastgesnoerd op het smalle harde bedje. Voor de
zekerheid, hadden ze gezegd. Voor welke
zekerheid en waarvan hadden ze niet genoemd. Op
de oprit naar het gebouw zag ze bomen en de
blauwe hemel. Buiten de wagen zag ze haar
bestemming: een somber uitziend gebouw met
verschillende verdiepingen. Kleine ramen,
allemaal gesloten terwijl de zon toch behoorlijk
haar gezicht verwarmde. Terwijl ze zich had
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verwonderd over de omgeving waren de gedachten
aan thuis gebleven. Ze moest vooral denken aan
wat er de afgelopen dagen was gebeurd. Vooral de
afkeuring en het ‘er niet bij horen’ hadden haar
geraakt. “Je bent niet oké. Er is iets met je aan de
hand. Wij weten niet wat, maar we kennen wel
iemand die daar veel verstand van heeft.” Als ze
moest denken aan wat er met haar aan de hand
zou zijn, kwam enkel haar verdriet naar boven als
zijnde bepalend voor haar stemming van de laatste
dagen. Het was een bekend verschijnsel. Verdriet
kende ze haar hele leven al. Er waren meer
periodes geweest waarop ze zich verdrietig had
gevoeld. Dan was ze tegen haar vader gaan liggen,
voelde vervolgens zijn kracht en liefde en dan
verdwenen de tranen als vanzelf.

Nu was het anders. Niet haar verdriet, maar de
personen die zich ermee gingen bemoeien. Haar
vader had een vrouw meegenomen naar hun huis.
Een vrouw die zich heel intiem had gedragen met
haar held, haar vader. Deze vrouw had zich
genesteld in hun huis alsof het huis van haar was,
alsof ze er altijd al had gewoond. Er was nooit zo’n
vrouw geweest in het huis. Hun huis was een fort
geweest en een kasteel. Ze bewaakten het huis
tegen indringers en dat was vele jaren gelukt tot
haar vader deze vrouw had meegenomen. Hij had
gezegd dat hij verliefd was en keek toen op een
wonderlijke wijze naar deze vrouw. Eigenlijk keek
hij zoals hij altijd naar haar had gekeken.
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De zesde

De volgende dag besloot Lumikki dat ze in de war
was. Toen ze wakker was geworden ging haar
aandacht meteen naar al die woorden die
gesproken waren door die zoekende mannen die
bij haar langs kwamen. Ze richtte haar aandacht
op het zelfonderzoek, de autolyse. Er waren steeds
andere woorden, andere wegen. En enkelen
hadden namen die niet gebruikelijk waren. Die uit
India kwamen. En ze vroeg zich af of dat zo hoorde.
Of je een naam moest krijgen in het Sanskriet of
zo. En dat je dan pas kunt vinden wat je zoekt.
Maar vooral vond ze dat ze in de war was rond het
niet kunnen vinden wat er gezocht zou worden.
Steeds liep ze aan tegen de gedachte dat ze
misschien wel niets was. Dan ook niets
voorstelde. Dat niemand haar iets vond. Tranen
verschenen als ze daar aan dacht. En angst kwam
opzetten. Angst om niet te kunnen vinden wat ze
eigenlijk zocht. Het vinden van rust, van vrede
misschien wel. Terwijl ze tegelijkertijd wist dat die
vrede wel fijn was, maar dat dat niet het
uiteindelijke zou zijn.

Terwijl al die gedachten en gevoelens langs
kwamen, gedachten die ze liever niet had en
gevoelens die ze liever niet wilde voelen, ontstond
er een soort opwinding. Een gevoel in haar buik die
haar deden denken aan de gevoelens die ze had
toen ze in de kliniek was. Die gevoelens waren fijn
geweest, maar namen een soort verbod met zich
mee. Alsof dat niet mocht. En de gedachten en
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Zo. Datis even genoeg over verlichting. Het is leuk
om daarover te spreken en het is nodig, maar de
voorbereiding is veel belangrijker.

Ik zal je een verhaal vertellen. Er was eens een heel
beroemde golfspeler. Hij had al vele miljoenen
dollars verdient aan het winnen van dat spelletje.
Toen hij een hole-in-one sloeg, in één keer een
balletje 300 meter verder in een heel klein gaatje,
zeiiemand uit het publiek dat dat toeval was.
Langzaam liep de speler naar het publiek toe, keek
degene aan die het had gezegd over het toeval en
zei “Dat is waar. Maar je moest eens weten
hoeveel oefening vooraf ging aan dit toeval.”

Zo gaat het ook met zelfrealisatie. Op zich is
realisatie niet moeilijk en hoef je er niets voor te
doen. Het gaat vanzelf. De voorbereiding is het
belangrijkst. Je kunt nietiemand na doen om te
krijgen wat die ander al heeft gerealiseerd. Je kunt
ook niet elke dag op de bank hangen en voetbal of
zoiets op TV gaan kijken als voorbereiding op iets
dat je graag wil. Er zijn een aantal voorbereidende
stappen. Ze werden meer dan 1500 jaar geleden
beschreven door meneer Patanjali. Die meneer
heeft goed opgelet. De stappen zijn nog steeds van
toepassing. Hij wordt echter vooral geassocieerd
met één van de stappen: de Hatha-yoga, die hij
heeft ontwikkeld. Hij heeft acht stappen
beschreven, waarbij de lichaamsoefeningen de
derde stap is.

Het begin van het pad is een belangrijke stap: het
leren kennen van de vergissing, door hem ook wel
onzuiverheid genoemd, dat je het lichaam, het
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denken of het voelen bent. De volgende stappen
zal ik later behandelen.

Ik heb lang geobserveerd en bestudeerd hoe
Advaita over te brengen. De meeste leermeesters
willen direct de grootste lessen geven. Dat heet
Yeti yeti: ik ben dat. Anderen geven een lange
voorbereiding, waarin de leermeester kan
verdwalen en waar voorbereiding een leven lang
kan duren. Weer anderen namen de methode van
neti-neti aan. Het zoeken naar dit ben ik niet. En
dat ook niet. Tot je er achter komt wie je bent.
Bhagwan of Osho heeft willen voorbereiden met
zijn verhalen, verteld vanuit de oude meesters.
Naast allerlei meditatietechnieken. Hij zei dat er
misschien maar 50 mensen echt konden luisteren
van de 50.000 die hij om zich heen verzameld had.

Voorbereiding is heel nodig. De voorbereiding is
het leren observeren van hetgeen gebeurt, het
leren aandacht te richten, de blokkades op te
ruimen, vrijwillig het leven nemen. Om te
realiseren hoef je niets te doen, maar
voorbereiding is essentieel.”

lemand stond op om een vraag te stellen. “lk ben
op zoek naar God. Kunt u daar meer over
vertellen?”

Alfons keek hem verbaasd aan. “Ben je hem dan
kwijtgeraakt? Op het ogenblik is hij een ladder aan
het zoeken die het voor de mensheid mogelijk
maakt hem te komen bezoeken in de hemel.”
Gelach. Alfons keek met een serieuze blik rond,
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