DE BLOEMEN

Teuntje van Freek






Rozen

Januari; een bloeiende roos bij het prieel,
geen zorgen voor de dag van morgen.
Zij laat elke dag voor zich zorgen,
elk zonnetje is voor haar heel veel!

Tot ver in het nieuwe jaar,
vangt ze de druppels van het dak.
En hangt ze puur op haar gemak,

voor haar is alles voor elkaar!

Voelt ze de wind,
wel of geen baat,
het is haar welgezind.

Van ’s ochtends vroeg
tot ’'s avonds laat,
z0 leven is genoeg!






Maagdenpalm

Onze lieve dochter woont ver weg
maar altijd dichtbij in mijn hart.
Haar nieuwe naam is nu zwart
Je kunt het niet geloven zeg!

In het zwart van de nacht
kwamen al jaren geleden,
engelen bij ons binnen treden
en hebben haar gebracht.

Kerstnacht schoner dan de dagen
een bloem zo zuiver en zo schoon
je hebt niets meer te vragen!

En met stil verstand
draag ik jou altijd -waar ik ook woon -
in de palm van mijn hand.





