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Voorwoord

Op zoek naar de moeder van mijn dochter is mijn persoonlijke
levensverhaal. Na een lang fertiliteitstraject dacht ik dat we met zijn
tweeén zouden blijven, totdat we tijdens een autorit op vakantie
besloten om voor adoptie te gaan. We hadden geluk: binnen drie
jaar mochten we jou adopteren. Je komst heeft mijn leven op vele
manieren veranderd. Je bracht nieuwe ervaringen, ontmoetingen
en leermomenten met zich mee.

Je diepste wens hing lange tijd op de koelkast in de keuken. Die
wens werd ook de mijne. In een diepe meditatie stuurde ik hem
het universum in. Ik reisde terug naar jouw land, het land waar
ik thuis ben. Er gebeurde veel tegelijkertijd, en ik bevond me in
een spirituele rollercoaster.

Ik stond voor een moeilijke keuze. Ik besefte dat ik op één plek
maar een beperkte hoeveelheid kon leren. Hoe langer ik wachtte,
hoe meer tijd ik zou verspillen. Bang voor wat er op me aftkwam,
was ik niet. Ik wilde mijn eigen weg bewandelen, mijn eigen plek
hervinden: de plek waar ik vandaan kom, waar ik thuis ben. Dit
proces vroeg veel geduld, uithoudingsvermogen en doorzettings-
vermogen. Nu was ik er klaar voor om de sprong te wagen: de
sprong naar huis.

Het boek is in drie delen geschreven:
Deel 1 beschrijft mijn jeugd, mijn eerste grote liefde en hoe een
onvervulde kinderwens leidde tot adoptie en een leven in Kenia.
Deel 2 gaat over het leven na onze terugkeer in Nederland: het
gezinsleven, de opkomst van mijn yogastudio en mijn verlangen
om terug te keren naar Kenia, het land waar jij vandaan komt. Mijn
terugkeer bracht ingrijpende gevolgen met zich mee.
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In deel 3 neem ik je mee in mijn ontwakingsproces: de start
van een spirituele reis die me terugleidde naar (t)huis, naar mijn
tweelingziel.

Alle gebeurtenissen zijn waargebeurd. De namen van sommige
personen zijn om privacyredenen aangepast.
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INLEIDING

Keniaans gezegde:
Vrede is duur, maar het is de kosten meer dan waard
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Inleiding

Kiezen om vrij te zijn: mijn (spirituele) reis

Als kind zat ik tussen mijn broertjes op de grond voor de televisie
en keek ik met grote ogen en een duim in mijn mond naar science-
fictionfilms. Die enorme, donkere ruimte tussen de sterrenstelsels,
de ruimteschepen die snel heen en weer flitsten en het eeuwige
gevecht tussen goed en kwaad. Vele jaren later fascineert dit genre
me nog steeds, al dringt het nu langzaam tot me door dat wat ooit
sciencefiction was, soms helemaal geen fictie meer is.

De komende jaren zullen innovaties zoals Al, digitalisering,
robotisering en nieuwe financi€le systemen zich razendsnel ont-
wikkelen. Veel van deze moderne technologieén kennen we al
uit de sciencefictionfilms van Hollywood. Dat sommige van die
scenario’s werkelijkheid lijken te worden, had ik nooit verwacht.
Toch leven we nu in een tijd waarin deze ontwikkelingen mijn
keuzevrijheid — en die van jou — kunnen beinvloeden.

De wereldwijde lockdowns van de afgelopen jaren gaven ons
al een voorproefje. Ethische discussies en open debatten werden
onderdrukt, grondrechten en persvrijheid geschonden, en de sa-
menleving raakte verdeeld. We verloren niet alleen de verbinding
met elkaar, maar ook met onszelf.

Zelf ben ik de verbinding met mezelf ook wel eens kwijtgeraakt.
Ik was een wandelend hoofd geworden, tot een flinke sportblessu-
re me tot stilstand dwong. Tijdens deze herstelperiode ontdekte
ik yoga. Yoga leerde me naar het gefluister van mijn lichaam te
luisteren, het te begrijpen en ernaar te handelen. Maar telkens
wanneer ik dacht dat ik bijna klaar was, gebeurde er iets in mijn
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leven waardoor ik weer bijna bij af begon. Vaak waren dat stress-
volle situaties uit het dagelijks leven. Net als een diamant heb ik
een bepaalde druk nodig om te groeien.

Dit is mijn persoonlijke (spirituele) reis, vol struggles, ervarin-
gen, hoge pieken en diepe dalen. Dit levensverhaal deel ik graag
met jou. Voel je welkom om met me mee te reizen. Tegelijkertijd
is dit boek een ode aan jou en aan je (adoptie)vader.
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DEEL 1

Keniaans gezegde:
Schoonheid komt van binnenuit;
een mooi hart creéert een mooi persoon.
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De collecte

Het was een regenachtige novemberavond. Een jong stel liep samen
langs de deuren met een collectebus. Hij droeg een houtje-touwtje-
jas, zij had een alpinopet met Schotse ruiten op haar blonde haar.
Gelukkig bood de galerij van een flatgebouw enige beschutting
tegen de regen. Ze belden aan bij een van de appartementen, en
een jonge vrouw deed open. Haar blik viel meteen op de groene
collectebus.

‘Het spijt me,’ zei ze. ‘We hebben geen geld meer. We zijn net
drie dagen getrouwd. Maar... we hebben wel warme koffie klaar.’

Dat klonk als een aanlokkelijk aanbod. Het stel hing hun natte
jassen aan de kapstok en werd hartelijk ontvangen in de woon-
kamer.

Die avond kwam er weinig terecht van de collecte en werd er
niet veel geld opgehaald voor de kerk. Het jaar was 1967. Die re-
genachtige avond bracht twee jonge stellen samen, nog onwetend
van wat de toekomst voor hen in petto zou hebben.
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